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Clubliefde 

Je houdt niet van een club vanwege een bepaalde 

speler, successen of de kleur van het shirt. Je houdt 

van een club omdat je je er thuis voelt. Nee, deze 

woorden zijn niet ontsproten aan mijn brein, maar ze 

vormen een citaat van Dennis Bergkamp. 

Toch zou ik het gezegd kunnen hebben. Ik denk dat 

Dennis er heel dichtbij zit. 

In deze tijd lijkt het of het draait om het individu, wat zit 

erin voor mij en anders ga ik verder kijken. Enne …oh 

ja, ik wil het nu, want geduld heb ik niet. Het leven is te 

kort. Denken ze… 

 

Sociale Media zijn daarbij instrumenten die het 

behoorlijk complex voor (jonge) mensen hebben 

gemaakt om hoofdzaken van bijzaken te scheiden.  

Ik zie het als mijn missie om ze dat leren. Dat je niet 

alleen op de wereld bent om het alleen voor jezelf zo 

aangenaam mogelijk te maken. 

Ook in het voetbal kennen we dit verschijnsel. U kent ze wel: de kansenpakkers en 

clubhoppers. Spelers die na een reservebeurt de handdoek in de ring gooien in plaats van 

terug te vechten.  Spelers proberen soms een club te gijzelen door te schermen met andere 

clubs. Die voor geld kiezen, omdat ze denken dat dat ze gelukkig maakt of dat het gras daar 

groener is. 

Het kan ook anders. Dat heb ik gemerkt sinds ik bij ASC ’62 ben gekomen. 

Er zijn ook clubs waar het motto is: we doen het samen! Waar men elkaar ziet en degenen 

helpt die hulp nodig hebben. ASC’62 is zo’n club. Iedereen doet mee en samen vormen we 

de club.  

Cynici zeggen dat clubliefde niet bestaat. Nou ik zeg hen: het bestaat wel. Kom hier maar 

eens kijken. Hier zijn mensen die belangeloos kantinediensten draaien, die lijnen trekken, op 

hun knieën over het hoofdveld kruipen om onkruid te verwijderen, die met de pet rondgaan 

als een ander team kampioen is geworden om een zanger te regelen voor het feest, die 

verleidende voorstellen van andere clubs weerstaan en “gewoon “15 jaar in het eerste 

spelen, die een jeugdteam trainen. 

Die een weekjournaal organiseren in een afgeladen kantine en met elkaar om elkaar lachen. 

Kom kijken en zie het zelf! Als iemand aan mij zou vragen wat is ASC’62 is dat mijn 

antwoord: SAMEN! 

Die mensen komen niet voor de lage bierprijs, maar omdat ze zich hier thuis voelen en graag 

met elkaar veel tijd in de week doorbrengen. Samen. En dat is volgens mij clubliefde. 

 


